“Ik laat jullie
vrede na

Mijn vrede
geef Ik jullie

zoals de wereld
die niet geven kan

Maakje niet ongerust

en verlies
de moed niet”

Johannes 14:27




Gebed tot Maria,
Moeder van Hoop en Vrede

Maria,
toen je zorgzaam op weg was naar Elisabeth,
Zwanger van de Hoop,

stelde je alle hoop op de Heer... en Hij bracht hoop en vrede.

Maria,

toen je Jezus aan de wijzen toonde,

met je warme gastvrijheid in de koude stal

stelde je alle hoop op de Heer... en Hij bracht hoop en vrede.

Maria,

in je attente bezorgdheid op de bruiloft van Kana
toen je wees naar Jezus

als de enige Hoop op hernieuwde levensvreugde,

stelde je alle hoop op de Heer.... en Hij bracht hoop en vrede.

Maria,

in je verdriet bij Jezus aan het kruis,

toen je aanvaardde onze Moeder te zijn,

en wij broers en zussen van Jezus en zo van elkaar werden,

stelde je alle hoop op de Heer.... en Hij bracht hoop en vrede.

Maria,

in je volharding en moed op Pinksteren

toen je Moeder van de Kerk werd bij de komst van de Geest,
stelde je alle hoop op de Heer... en Hij bracht hoop en vrede.

Maria,

wij leggen ons leven in jouw handen,

breng ons met je moederhart bij Jezus

en leer ons, net als jij,

in alles onze hoop stellen op de drie-ene Liefde van God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Maria, Moeder van Hoop en Vrede
bid met ons en voor ons, uw kinderen. Amen.

Sint-Rumolduskerk, Deurne
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